
Heb je zin 3 - Aflevering 39  

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ 
Vandaag oefenen we de grammatica van #dutchgrammar-3 les 12 over het perfectum 
bij de werkwoorden vragen, vergeten, proberen, beloven en beginnen in combinatie met 
een ander werkwoord.


[staan voor het huis]


Vandaag gaat Martin Xing voorstellen aan zijn ouders. Zijn moeder is jarig. Ze heeft hun 
gevraagd iets eerder te komen. Dan kunnen ze alvast kennismaken voordat het feestje 
begint.


[zoom op cadeau]

Natuurlijk zijn ze niet vergeten een cadeautje te kopen. Xing wil een goede indruk 
maken! 


Ze bellen aan.

Martins moeder doet de deur open. 


Martin: Dag ma, dit is nu Xing.

‘Hi I am de modder from Martin’.

Ma, Xing is al begonnen Nederlands te leren. Je hoeft geen Engels te praten hoor!


Xing: Gefeliciteerd met uw verjaardag!


Ma: Dankjewel, schat. 


Martin: Ja ma, ook gefeliciteerd.


Moeder: Nou, leuk je te ontmoeten meid. 

Kom maar lekker binnen. Gezellig.


[in de gang]


Ma: En heb je het een beetje naar je zin in Nederland?


Xing: Ja hoor, mevrouw.


Ma: Zeg maar Truus hoor.


En tegen Martin: Ik had je nog geprobeerd te bellen. Ik wilde weten of jullie al 
onderweg waren.


Martin: Maar ik had toch beloofd hier om half zes te zijn?

Dat weet ik, maar ik wilde toch even weten waar jullie bleven.


Martin: Ma, we zijn toch netjes op tijd.


Ma: Nou jongens, kom maar verder.


Ze lopen de woonkamer binnen. Daar is de vader van Martin. 


Pa: Dag jongen.


Martin: Dag pa, gefeliciteerd met de verjaardag van ma. Dit is Xing. 


Xing: Dag meneer.


Pa: Zeg maar Sjaak hoor.




Martin stoot Xing even aan: je moet hem ook feliciteren… dat is in Nederland 
gebruikelijk.


Xing: Is hij ook jarig?


Martin: Nee, maar wij feliciteren altijd iedereen.


Xing: O… nou Sjaak, ook gefeliciteerd.


Pa: Jij ook gefeliciteerd, Xing…


Xing begrijpt niet helemaal waarom Martins vader haar feliciteert. Maar het zal wel… Ze 
heeft in elk geval geprobeerd het zo goed mogelijk te doen.


Ma: Gaan jullie maar even zitten. Ik heb Martin beloofd lekkere hapjes te maken. Daar 
is hij zo dol op. Ik ga ze even halen.


Ma: Hé. Ik heb gehoord dat je een baan hebt. Wat goed, meid. Leuk. Knap hoor. Zo. 
Dat is niet mis, hè.


Xing: Ja, ik ben deze week begonnen te werken.


Ma: Fijn hè Martin, dat Xing al een baan heeft. Dan hebben jullie allebei een inkomen. 
Dat scheelt weer in de kosten.


Martin: Ma, ik had je gevraagd niet over geld te praten.


Ma: O, sorry… Dat klopt, ik heb je beloofd daar niet over te beginnen.


Xing: We hebben natuurlijk een cadeautje voor je meegenomen, Truus… Alsjeblieft.


Xing geeft het cadeau.


Xing; We hebben geprobeerd iets te vinden, wat je goed kunt gebruiken. 


Sjaak: Heel goed Xing… Martins moeder houdt niet van nutteloze cadeaus.


Martin: Ik hoop dat je het nog niet hebt, want ik ben vergeten het bonnetje mee te 
nemen. Dus je kunt het niet ruilen.


Martins moeder pakt het cadeau uit. O, wat leuk! Een pannenlap… met een typisch 
Hollands ontwerp…


Martin grinnikt… we hebben geprobeerd een cadeau te vinden wat Hollands en 
Chinees is… 


Martins moeder kijkt een beetje verbaasd… 


Martin: Lees het labeltje maar even, ma…


Ma: Made in…


Bart:


Hoe gaat het verder op de verjaardag?


Dat zien we in de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ 




Tot dan! Doei!




Heb je zin 3 - Aflevering 40 

Hallo, mijn naam is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ de 
soap om Nederlands te leren. Vandaag oefenen we nog een keer de grammatica van 
mijn online cursus #dutchgrammar-3 les 12, over het perfectum van vragen, vergeten, 
proberen, beginnen en beloven in combinatie met een ander werkwoord.


Nadat Xing, Martin en zijn ouders wat hapjes hebben gegeten, gaan ze aan tafel. 


Het is feest, dus Martins moeder heeft geprobeerd zo feestelijk mogelijk te koken. 


Ma: Martin, heb jij al tegen Xing verteld, wat wij altijd eten als we jarig zijn?


Martin: Eh nee… Ik ben vergeten dat aan haar te vertellen.


Ma: Nou meid… Dan is het dus een verrassing! Leuk. Ik hoop dat je het lekker vindt.


De moeder van Xing loopt naar de bijkeuken. Even later komt ze weer terug met een 
vergiet met daarin friet… met frikandellen en kroketten.


Xing is een beetje verbaasd… Wat is dit nu? Friet met wat snacks? Is dat de feestelijke 
maaltijd?


‘Zo, dat zal smaken!’ zegt Martins vader.


Xing denkt… waarom heeft ze niet geprobeerd iets speciaals te koken?


Ma: Ik ben natuurlijk niet vergeten een bakje met uitjes te snijden. Hier zijn de mayo en 
de ketchup… Lekker... friet en frikandel speciaal.


[tijdsovergang]


Xing vindt het eigenlijk wel lekker. Het is niet wat ze verwacht had… maar toch... 
Martins ouders zijn in elk geval wel aardig… al moet ze af en toe even wennen.


[tijdsovergang]


Om half negen begint de verjaardag… Eén voor een komen de gasten binnen… Wie zijn 
dat eigenlijk… de buurman en de buurvrouw… twee vrienden van de duivenvereniging 
van Martins vader… ome Joop en tante Rita… en de buurman en de buurvrouw van het 
huis aan de andere kant van de straat…


en verder had de moeder van Martin nog wat vriendinnen gevraagd naar haar 
verjaardag te komen … vriendinnen die ze kent van de plattelandsvrouwenvereniging.


Iedereen zit in een kringetje… met een gebakje en een kopje koffie… behalve Ome 
Joop... Die drinkt een lekker pilsje.


Het is niet helemaal het feestje waarop Xing gehoopt had. Ze is duidelijk de jongste… 
en het is ook een beetje saai.


Xing: Martin, hoe kan ik hier nu vrienden vinden… Ik bedoel… het zijn aardige mensen 
hoor,  maar wil je nu dat ik met deze mensen ga afspreken?


Martin lacht. Nee Xing, dat is niet waarom ik je heb gevraagd hier te komen. Ik wil je 
iets duidelijk maken. Kijk nu nog eens goed wie hier zijn.


Xing: Martin, ik begrijp je niet.




Martin: ik wil je laten zien wie die ‘vrienden’ zijn, die uitgenodigd worden op een 
Nederlandse verjaardag. Dat is familie, de buren, en de vrienden die mensen kennen via 
hun hobby’s. De duivenvereniging van mijn vader, en de vereniging van 
plattelandsvrouwen van mijn moeder.


Xing… dit is mijn tip voor jou, als je Nederlandse vrienden wilt… zorg dat je lid wordt 
van een vereniging… Dat is de makkelijkste manier. En daarnaast, zorg voor goed 
contact met je buren.


Bart:

En wat is jouw ervaring? Wie komen er op jouw verjaardag? Hoe heb jij je vrienden 
gemaakt. Ik ben benieuwd welke tips jij voor Xing hebt, schrijf het onder de video.


In de volgende aflevering van ‘Heb je zin?’ zien we hoe het verdergaat.


Tot dan! Doei!




Heb je zin 3 - Aflevering 41 

Hallo, mijn naam  is Bart de Pau, online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?’ de 
soap om Nederlands te leren. Dit is alweer aflevering 41 van het tweede seizoen. 
Vandaag oefenen we de grammatica van #dutchgrammar 3 les 13. In die les leren we 
nieuwe werkwoorden die we kunnen combineren met de infinitief van een ander 
werkwoord.


Martins moeder viert haar verjaardag. Martin en Xing zijn er ook. Ze kwamen eerst 
eten. En daarna begon het feestje. 


In de vorige aflevering hebben we iedereen zien binnenkomen. Xing vond het jammer 
dat er geen mensen van haar leeftijd waren… Ze had gehoopt die avond nieuwe 
vrienden te vinden. Martin had haar immers beloofd te tonen, hoe je vrienden in 
Nederland maakt.


Maar Martin bedoelde iets anders. Hij heeft Xing doen inzien wie Nederlanders als 
vriend hebben. De vrienden van de ouders van Martin zijn de buren en de mensen die 
ze kennen van hun hobby’s. 


Die hint was duidelijk voor Xing. Om vrienden te maken, moet ze lid worden van een 
vereniging.


Nou… misschien was dat dan ook gelijk een goed gespreksonderwerp. Ze besluit 
erover te beginnen met de man naast haar…


Xing: Hallo, ik heb Martin net horen zeggen dat u zijn vader kent van de 
duivenvereniging.


Hans: Ja, dat klopt. Wij hebben elkaar 30 jaar geleden leren kennen. We werden in 
hetzelfde jaar lid.


Xing: Wat leuk. En wat doet een duivenvereniging?


Hans: Wij houden duiven.


Xing: Om op te eten?


Hans: Nee… Niet om op te eten. 


De man moet hard lachen! 


Nee meid… We doen wedstrijden. Dan laten we de duiven in Frankrijk los, en die 
moeten dan terugvliegen naar Nederland. Als jouw duif het eerste terug is, heb je 
gewonnen.


Xing: O…. ja, dat kennen we in China ook. Bij ons is het ook populair. 


Hans: Ja, dat weet ik… want rijke Chinezen komen soms in Nederland een duif kopen.


Xing: Een kennis van mij in China heeft ook duiven. Hij beweert een duif van 10.000 
euro te hebben.


Hans: Nou, dat kan best hoor. Als je een goede duif hebt, dan is die veel waard. Ik heb 
horen zeggen dat Chinezen soms wel meer dan 100.000 euro of zelfs een miljoen euro 
betalen voor een duif.


Xing: Oh echt? Ik heb altijd geweigerd dat te geloven… maar dat kan dus wel.




Hans: Jazeker…


Terwijl Xing met de vriend van Martins vader zit te praten, vertelt Martin Ome Joop over 
zijn marathonplannen.


Ome Joop: Martin, weet je… Ik heb vroeger ook eens een marathon geprobeerd te 
lopen. Ik dacht dat wel even te kunnen. Je voelt ‘em al aankomen, niet dus…


Martin luistert aandachtig. 


Martin: Wat ging er verkeerd?


Ome Joop: Ik had veel te weinig getraind. Ik was drie maanden voor de marathon 
begonnen met hardlopen. 


Een vriend van mij had beweerd makkelijk van mij een marathon te winnen. Hij daagde 
me uit. En voor ik het wist, had ik een weddenschap afgesloten.


Ik trainde veel en elke week ging het beter. Maar drie maanden is gewoon te kort.


Martin: Maar hoe ging de marathon dan?


De eerste 30 kilometer gingen redelijk goed. Twaalf kilometer voor de finish dacht ik het 
makkelijk te halen. Maar toen werd het ineens heel zwaar… Ik kwam de man met de 
hamer tegen. 

Bij 35 kilometer moest ik stoppen. Ik kon niet meer…


Bart:

Tsja… Wil Martin dit wel horen? Ome Joop heeft geprobeerd een marathon te lopen… 
ook na een weddenschap… en ook met maar drie maanden voorbereiding…

Zonder succes!


Gaat het Martin wel lukken? 

We zullen het zien… in de laatste afleveringen van dit seizoen van ‘Heb je zin?’


Tot de volgende keer!


Doei!



